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Liefste leden en ouders,

Stap met ons mee in de wereld van het magische wou en ontdek
samen met ons wat er allemaal te beleven valt! We zijn klaar om
jullie 10 dagen lang te verwelkomen in onze bubbel, waar we samen
ravotten en spelen met onze beste vriendinnen en een echte
Chirofamilie kunnen zijn! 

Wat is er nu gezelliger dan 's avonds samen in onze tentjes te
roddelen over alle leuke en spannende gebeurtenissen van de dag?
Of ons te verwarmen aan het knusse kampvuur terwijl we onze
favoriete liedjes zingen? Dit alles terwijl we ons onderdompelen in
de magische wou. Wie weet komen we zelfs een unicorn tegen!

Om ervoor te zorgen dat jullie optimaal kunnen genieten van deze
fantastische ervaring, vinden jullie in dit kampboekje alle nodige
informatie en weetjes. Lees het dus zeker aandachtig door en
bewaar het goed!

We kunnen niet wachten om samen met jullie af te reizen naar deze
bijzondere onderwaterwereld en 10 dagen lang onvergetelijke
herinneringen te creëren. Tot binnenkort, Chiro Hamburgers!

Voorwoord



Droom je al weg van wat er allemaal gaat gebeuren in het magische
woud? Geen probleem wij hebben al een klein voorproefje: 

Het is een doodnormale donderdag wanneer Fee langsgaat bij Oma.
En neem ‘donderdag’ maar letterlijk, want het regent en stormt
buiten. Gelukkig is Fee bij Oma om haar gezelschap te houden op
deze regenachtige dag. Ze hebben veel te doen binnen, want
vandaag ruimen Fee en Oma samen de zolder op. De grote zolder
pruilt van prulletjes, barst van boeken en is volgestrooid met
vondsten. Ergens, onder een hoopje stof, vindt Fee een prachtig
boek. Het ziet er heel oud uit en best mysterieus. De pagina’s zijn al
geel, maar toch heeft het een zekere aantrekkingskracht. 
“Oma, wat is dit?”, vraagt Fee nieuwsgierig. 
De blik van Oma licht op wanneer ze het boek opmerkt. Ze neemt
het geheimzinnig boek in haar armen alsof ze een oude vriend
terugziet. Dan zegt ze met een warme blik:
“Dit is mijn lievelingsboek. Het staat volgeschreven met magische
verhalen over elfen en feeën. Och, zal ik je er een stukje uit
voorlezen?” 
Fee kijkt verbaast. “Oma, ik ben toch al te oud voor verhalen over
feeën?”
“Niemand is ooit te oud voor magie. Kom, zet je neer”, antwoordt
Oma. 

Natuurlijk is een verhaaltje lezen heel wat leuker dan de zolder
opruimen, dus Fee gaat op de grond zitten. Ze verzamelt wat
kussens en een zacht dekentje van tussen de vele spullen op zolder
en luistert aandachtig. Met haar zachte stem begint Oma te lezen en
het getik van de regen verdwijnt langzaam, tot Fee en Oma helemaal
in hun eigen wereld zijn. 

“Dit is het verhaal van de Feeënacademie…”

Thema



Dit jaar trekken we naar Bocholt waar we 10 dagen zullen
doorbrengen in De Clootsmolen. In het magische woud gaan we terug
to the basics. We slapen allemaal in tenten, maar beschikken wel over
een refter, keuken en sanitair. We hebben heel wat speelvelden en
bossen rondom ons dus vervelen zullen we ons niet doen. 

Kampplaats

Routebeschrijving 



De leden worden op zondag 21 juli tussen 17u30 en 20u op de
kampplaats in Bocholt verwacht met eigen vervoer

De BBQ gaat van start om 18u en hiervoor neem je eigen bestek en
bord mee. Dit geldt ook voor leden. Inschrijven voor de BBQ is
verplicht (via de link in je mail). 

Om 20u doen we de opening en de kampdans. Daarna neem je
afscheid van je ouder(s) en kan het kamp echt beginnen.

TIPTIENS & ASPI’S
Jullie gaan met de fiets naar de kampplaats en zullen zaterdag 20 juli
vertrekken. Meer info hierover wordt gecommuniceerd met de eigen
leiding. 

PINKELS
De pinkels worden verwacht op woensdag 24 juli om 11u30 op de
kampplaats. Dit ook met eigen vervoer. 

Vertrek



We komen met de bus terug op woensdag 31 juli om 15u30 op het
Hinckaertplein in Steenokkerzeel. De valiezen en de kids ID’s kunnen
opgehaald worden op het chiroterrein tussen 18u00 en 19u00. 

 

Terugkomst



Wij verwachten al onze leden in piekfijn uniform op kamp. Dat wil
zeggen dat iedereen een chirorok of -short moet hebben van de
Banier en onze eigen rode chiro t-shirt. 

 

Chirowinkel

Indien je nog geen t-shirt van Chiro Steenokkerzeel
hebt, kan je deze bestellen door het gepaste geld
over te schrijven naar onze rekening: BE84 7340
1623 3159  met de vermelding  ‘t-shirt - naam lid’

Sinds een aantal jaar hebben we ook truien van onze
chiro. Moest je deze willen, kan je die ook nog
steeds bestellen. Dit door het gepaste bedrag op
onze rekening te storten met de vermelding ‘trui -
naam lid’. 

Wij nemen je bestelling dan mee naar kamp. Op
kamp kan je nog steeds een t-shirt of trui kopen
(liefst cash dan)

Prijzen: 

T-shirt kindermaten: 9 euro 
T-shirt volwassenen: 11 euro 

Trui kindermaten: 30 euro 
Trui volwassenen: 35 eruo 



Uniform: aandoen bij vertrek (rode t-shirt Chiro St’zeel en rok)

 

Speelkledij
☐ 6 shorten
☐ 11 t-shirts (waaronder de rode chiro t-shirt) 
☐ 4 Topjes/onderhemdjes 
☐ 11 paar sokken 
☐ 11 onderbroeken (+ 5 reserve voor de pinkels) 
☐ 2 lange broeken 
☐ 3 dikke truien 
☐ Regenjas (verplicht!)
☐ Slippers/sandalen 
☐ Stevige stapschoenen (dagtocht) 
☐ Petje & zonnebril (verplicht!)
☐ Vuile kleren + onderbroek (steek deze in een zakje apart met 
‘vuile dag’ op. Deze kleren gaan in de vuilbak.) 

Slapen
☐ Pyjama
☐ Standaard veldbed (geen extra groot)
☐ Slaapzak 
☐ Kussen + kussensloop
☐ Extra dekentje (in tenten) 

Zwemmen
☐ Bikini/badpak 
☐ Badhanddoek 
☐ Zwembandjes (verplicht voor pinkels)

 

Valies 



Toiletzak
☐ 1 grote handdoek 
☐ Washandjes 
☐ Tandenborstel + tandpasta 
☐ Kam/borstel 
☐ Shampoo & douchegel 
☐ Luizenshampoo
☐ Zonnecrème 
☐ Muggenmelk
☐ Haarrekkertjes

Dagtocht
☐ Rugzak (geen zwemzak met dunne koorden maar stevige banden) 
☐ Drinkbus 
☐ Stevige stapschoenen 

Allerlei
☐ 2 keukenhanddoeken (met naam indien je ze terug wilt na kamp) 
☐ Zakdoeken 
☐ Schrijfgerief
☐ Adressen van familie & vrienden 
☐ Kaartjes/postzegels 
☐ Leesboek 
☐ Zaklamp
☐ Linnen zak (vuile was) 
☐ Knuffel, foto mama/papa
☐ Reserve bril + brillendoos



Aandachtspunten 
Neem enkel het noodzakelijk mee, je dochter moet haar valies zelf
kunnen dragen. 

Schrijf de naam van je kind in AL haar kleren, zo vermijd je dat
kleren kwijt geraken en is het gemakkelijker om te weten welke
kleren aan wie toebehoren. 

Overloop samen met je dochter haar valies, op deze manier weet zij
welke kleren ze mee heeft en waar ze alles kan vinden in haar
valies. 

Verplicht: indien je kind bij de pinkels zit wordt er verwacht dat je
kind zwembandjes meeheeft. Deze geef je af bij het begin van het
kamp aan de leiding. 

Geen plaats in de auto? 
Op woensdag 17 juli tussen 17u en 18u kan je jouw valies op de
chiro afzetten. Laat dit even op voorhand weten aan de hoofdleiding
(Ilana of Jill). De leiding is dan ook aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. 



Op kamp communiceren wij via brieven, kaartjes en postpaketten.
Ook dit jaar willen we dat graag zo houden.  Je mag al je
boodschappen richten naar het volgende adres: 

TAV (naam chiromeisje + groep)
Chiro Steenokkerzeel 

Clootsmolen 
Watermolenweg 1

3950 Bocholt 

Indien er tijdens het kamp een probleem is, kan je enkel de
hoofdleiding contacteren. Zij zijn namelijk de enige die de hele dag
hun gsm bijhebben. Aarzel niet om ons te bellen als er iets is. Ook wij
houden jullie op de hoogte indien er iets voordoet tijdens het kamp. 

 

Communicatie 

Jill Vandebotermet
0488 40 18 69

Ilana Oostens
0491 61 77 03



Om je dochter in te schrijven voor het kamp dien je de
inschrijvingslinks online in te vullen. Je krijgt deze link toegestuurd
via playday. Ook als je dochter niet meegaat op kamp kan je dit hierin
ingeven. 

Als dit gebeurd is, vragen we om het kampgeld over te schrijven op
het volgende rekeningnummer: BE84 7340 1623 3159 met de
vermelding: “Chirokamp Bocholt + naam dochter + afdeling”. 

Het kampgeld bedraagt 150 euro voor het eerste kind, 125 euro
vanaf het tweede kind en 135 euro voor de pinkels. 

De betaling dient ten laatste 1 juli in orde te zijn, als het geld dan
niet op de rekening staat komt er 10 euro bij. Er is ook de
mogelijkheid om het kampgeld in schijven te betalen. (voor meer info
hierover neem je contact op met de hoofdleiding) 

 

Kostenplaatje 



Nog even een paar praktische puntjes die belangrijk zijn voor er een
onvergetelijk kamp van te maken. 

Vul de medische correct in en geef deze af bij aankomst op kamp.
(ieder lid krijg een exemplaar de laatste zondag en is anders ook
te vinden op onze site + in mail) 

Kids -ID/identiteitskaart meenemen 

Eventuele medicatie, vermeld hier de naam op en de frequentie

2 keukenhanddoeken (eventueel met naam in) 

Controleer op voorhand of je dochter luizen heeft. Indien dit het
geval is behandel je haar met luizenshampoo en laat je dit aan
ons weten. Zo kunnen wij verspreiding tegen gaan. 

Laat gsm, mp3 en andere elektronica thuis. 

Als je snoep meebrengt, houd er dan rekening mee dat dit in één
grote pot per groep wordt gedaan. Als de groep het verdiend
krijgen ze bij platte rust of bij gelegenheid iets van de pot. 

Wat ten strengste verboden is, is het volgende: vapes, sigaretten,
drugs en alcohol. Vinden wij één van deze zaken in de valies van
je dochter, worden de ouders gecontacteerd en stopt het kamp
meteen voor je dochter. 

Belangrijk 



Onze sterrenchefs 

Margrit/Mit
47 jaar

Kleuterjuf

Joeri 
44 jaar

Treinbestuurder

Lore
42 jaar

Collecriebeheerder

Maarten
44 jaar

Technisch tekenaar

Op kamp kunnen we genieten van heerlijke gerechten zoals duikboot,
stapels pannenkoeken, fishticks,… Deze worden allemaal gemaakt door
onze kookouders! Hieronder even een korte voorstelling.



Voor je naar het magische woud kan komen, moet je deze regels ten
harte nemen. 

Iedereen krijgt een gelijke plaats! De ene is niet beter dan de
andere.

 De opening en sluiting zijn heilige momenten voor de leiding. heb
respect voor hen, wees stil en luister goed naar de leidsters.

In het magische woud is iedereen vrolijk en actief en doen ze
graag mee aan alle activiteiten (ook al vinden ze deze stiekem
een keertje wat minder tof)

Ons kamp in het magische woud duurt 10 dagen en kan wel eens
heel vermoeiend worden. Daarom is het van cruciaal belang dat
we onze nachtrust serieus nemen. 

Orde en netheid zijn ook heel belangrijk. Heb dur respect voor
iedereen zijn materiaal en ook dat van de chiro. 

Wanneer ons magische lied door de luisprekers galmt,
verzamelen we allemaal op de afgesproken plaats. 

In het magische woud amuseren we ons ten allen tijden! 

Regels op het kamp



07u30        Opstaan 

08u00        Opening met evaluatie van de vorige dag 

08u15        Ontbijt + afwas + diensten 

10u15        Start activiteiten 

12u15         Middageten + afwas + platte rust 

14u15         Start activiteiten

16u00         4 uurtje + vervolg activiteiten 

18u00         Avondeten + afwas 

19u15         Avondactiviteit 

20u15         Toneel + sluiting 

20u45         Pinkels, Speelclub en kwiks gaan slapen. 

                     Praatuurtje Tippers start 

21u30         Leiding evalueert de dag en bespreekt de volgende dag in           

x                    een vergadering

22u30         Laatavondactiviteit Tiptiens, Aspi’s en Leiding 

Een dag in het magische woud



Programma’s
per groep 















Opening
kamp 

Nog 10 keer
slapen 

Nog 5 keer
slapen 

KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP KAMP

KAMP KAMP
Terug naar

huis :( 

Pinkels
komen toe 

Tiptiens & aspi’s
vertrekken op

kamp 

Aftelkalender



Op kamp is het een traditie om elke dag te zingen, daarom zet- ten
we voor jullie de belangrijkste liedjes op een rijtje. Zorg dat je deze
ter harte neemt en uit volle borst kan meezingen!

We beginnen en eindigen ons kamp altijd met ons bivaklied!

 Bivak lied 

Refrein
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
Zingen op de melodie van bos en beek en bron. 

Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 
Ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak. 

Ieder die ons ziet, kijkt raar. 
Wat niet kon dat wordt hier waar. 

Vreemd wordt vriend en klein is groot. 
In onze ploeg valt geen één uit de boot. 
Trek ermee op uit, breek grenzen open. 
Samenspel wordt teken om te hopen.
Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan: 

Een nieuwe wereld roept om door te gaan.

Ik blijf in chiro geloven

Ik blijf in chiro geloven
En ik stuur een ballon naar boven 

Want ‘t is het teken, ‘t is het verhaal 
Van kinderen dat ik je zing:

De chiro, een uitdaging.

Chiroliedjes



Het welgekende lied voor we gaan eten:
Bikke bikke bik 

Bikke bikke bik, hap hap hap. 
Eerste de soep en dan de pap. 

Anders wordt je veel te slap, En dan val je van de trap. 
In de armen van je schat. 

Smaak, smaak, smakelijk. Eten is noodzakelijk, 
Drinken is noodzakelijk, Kussen is noodzakelijk. 

Smaak, smaak, smakelijk. 

Marmelade 

Marmelade, carbonade, varkenspootjes,
 bloemkool en salaaaa. (2x)

 Oh, koekjes kruimels, ooh slagroomtaartjes, lange vingers,
pannenkoeken Honger, honger, honger, honger. 

En uiteraard mag deze niet ontbreken op dagtocht:
 C-H-I-R-O 

 C-H  
C-H-I 

C-H-I-R-O 
We zijn een toffe bende, we zijn van de chiro! 

Ons bekendste avondlied dat iedereen wel al eens fout heeft
gezongen... 

Goede avond speelman 
Goede avond speelman 

Mijn vader laat vragen of je nog spelen kan 
Met de kleine poppedeine 

En de grote BIM BAM.



Kleurplaten




